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Telefoonnummer Klepredactie 

0487-542527 

E-mail adres Klepredactie: 

mailklep@planet.nl 
Bankrek.nr. NL10RBRB069.53.03.031 

 
REDACTIE 

Han Blok              Tel.: 542580 

Jan Herckenrath Tel.: 541395 

Henny de Wildt              Tel.: 542366 

Toos Kistemaker Tel.: 542285 

 
VOORZITTER 

Han Blok  Tel.: 542580 

 

OVERIGE MEDEWERKERS 

Adrie Wiegers             Tel.: 541620 

Annie Vleming             Tel.: 541735 

Leida Bernts             Tel.: 542167 

Elly Basten             Tel.: 541914 

Henk Fleuren             Tel : 541505 

Math Ahout             Tel : 542167 

Edward Paymans         Tel : 540505  

Marian Groenen           Tel : 541638 
 
CONTACTPERSOON BEDRIJVEN 
ADVERTEERDERS 

Leida Bernts                  Tel. 542167 

 
BEZORGER VAN DE KLEP 
Rinie Verwaayen Tel.: 542153 

 

 

 

Wat is de Klep? 

 

De Klep is een blad van en voor inwoners van 

Horssen. De redactie heeft zich tot doel gesteld 

een goed leefklimaat in Horssen te bevorderen 

door: te informeren, kritiseren, publiceren en 

amuseren. De Klep verschijnt tweewekelijks en 

wordt gratis aan huis bezorgd. 

Abonnementsgeld wordt niet in rekening 

gebracht. Ter bestrijding van de kosten wordt er 

jaarlijks een acceptgirokaart gezonden, 

waarmee een bijdrage kan worden gegeven 

naar eigen goeddunken. 

Verdere inkomsten komen uit advertenties.  

Een hele pagina adverteren kost   € 18,50 

Een halve pagina adverteren kost €   9,50 

Het verschuldigde bedrag wordt door  

Leida Bernts geïnd. 

Kleppertjes zijn kosteloos. 

 

 

TE PUBLICEREN STUKKEN KUNNEN WORDEN AANGELEVERD OF GEDEPONEERD IN 

ONZE BRIEVENBUS: Kerkpad 9b  

OF VIA E-MAIL OP: mailklep@planet.nl 

Kopij voor de volgende Klep gaarne inleveren uiterlijk: 

Maandag 6 november vóór 18.00 uur voor de Klep van 8 november 2017 

Maandag 20 november vóór 18.00 uur voor de Klep van 22 november 2017 

 

DOKTERSDIENSTEN 

Huisartsendienst Nijmegen en omstreken  Dr. Gerrits 

Tel.: 0900-8880                Tel.: 0487-541390 

 € 0,10 per minuut 

Thuiszorg: Buurtzorg West Maas en Waal  06-22920031 

(24 uur per dag bereikbaar) 

 

OVERIG DRUKWERK 
Dorpskrant De Klep verzorgt ook al uw drukwerk. Heeft u vragen over de aanwezige mogelijkheden, 

informeer dan bij Hans Bernts. 

U krijgt dan een vrijblijvende prijsopgave. Telefoonnummer: 06-23466896 

mailto:mailklep@planet.nl
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parochie  

 

 

 
                                                        
                                                          
                                                           
          
         Zo. 29 okt.      11.00 uur           Allerzielenviering 
                                                       (viering van woord en gebed) 
                                                                 m.m.v. het gemengd koor 
 
          
         Zo.  5 nov.      11.00 uur       gezongen H. Mis 
                                                                 m.m.v. het gemengd Koor 
                                                       voorganger pastoor Jos Hermans 
 
                                   ( het Koor viert vandaag het Caeciliafeest )     
 
 
         Zo. 12 nov.                geen  viering  in  onze  kerk          
 
 
         Zo. 19 nov.     11.00 uur       gezongen H. Mis 
                                                                 m.m.v. het gemengd koor      
                                                       voorganger pastoor Jos Hermans     
 
 
         Zo. 26 nov.               geen  viering  in  onze  kerk 
 
 
         Zo.  3 dec.                                 1e zondag van de Advent 
                                11.00 uur       gezongen H. Mis 
                                                               m.m.v. het gemengd koor     
                                                      voorganger pastoor Jos Hermans 
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Allerzielenviering zondag 29 okt. 11.00 u. 
m.m.v. het gemengd koor 
Deze viering in onze kerk is een dienst van Woord en Gebed,                      

die zal worden voorgegaan door twee leden van de avondwakegroep.                            

Een klein uur nemen we de tijd om stil te staan bij de mensen                  

die voor ons een bijzondere betekenis hadden                                             

en die door de dood van ons gescheiden zijn.                                                                                     

Het verdriet om hun dood doet pijn.                                                                

Het is troostend om met anderen samen te komen,                                      

de namen van de mensen, die wij zo missen, te horen                           

en met elkaar in gebed uit te spreken, dat we over de grens                      

van de dood heen met elkaar verbonden blijven.                                                                                 

Tijdens deze viering wordt met name stilgestaan bij de parochianen die 

gestorven zijn in de periode november 2016- november 2017.                 

Een lichtje wordt ontstoken bij het kruisje met de naam                                      

van die dierbare mens.                                                                                  

Na afloop van deze viering bent u allemaal van harte uitgenodigd    

om nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie 

achterin de kerk. 

Een lieve naam geschreven in ons hart                                              

Een lieve naam geschreven in de palm van Gods hand 

                                

                                              Avondwakegroep  Horssen 

 

 

 
  

KERKDIENSTEN  PROT. GEM. HORSSEN 
 

29 okt. 11.00 uur Ds. W. de Koeijer 

05 nov.  09.30 uur Ds. A. Altena 
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Contactpersoon: 

Parochie Horssen 

Mia van Thiel 

0487-542269 

Betreft 1e H.Com. 

Beste groep 4 leerlingen en ouders,                                                                    

Jullie zitten in groep 4 van de basisschool. In onze parochie H. Franciscus en 

H. Clara wordt voor kinderen van jullie leeftijd ieder jaar Eerste 

Communievieringen gehouden. Die vieringen worden voorbereid tijdens 

bijeenkomsten rondom het project: “Blijf dit doen.”                                                                                                                   

De werkgroepen van de verschillende kerken binnen onze parochie zijn 

begonnen met de organisatie van de voorbereidingen en willen graag weten 

wie er mee gaan doen.  De parochie vraagt een bijdrage van €50,00. 

Wanneer je mee wilt doen, kun je onderstaande strook invullen. 
Je kunt de strook inleveren bij Mia van Thiel vóór 30 oktober! 
Via e-mail aanmelden kan ook: miavanthiel@caiway.nl . 
De uitnodiging voor de ouderavond en een inschrijfformulier ontvangt u 
later thuis. Voorlopig zijn er twee data voor de ouderavond vastgelegd, 
namelijk 7 en 14 december. Noteer het in uw agenda!                                                            
De communievieringen vinden respectievelijk plaats op: 15 april HH Ewalden 
kerk te Druten, en op 22 april H Antonius Abt kerk te Horssen. 
 
Vriendelijke groeten namens de communiewerkgroep en ‘t pastorale team. 
Contactpersoon Horssen:  
Mia v.Thiel, Burg.Bouwensweg 14 .tel 0487-542269 miavanthiel@caiway.nl  
 
Naam:_______________________________________jongen/meisje 
 
Adres:_______________________________________________  
 
postcode:______________telefoonnr.________________________ 
 
emailadres:______________________________________________ 
  

mailto:miavanthiel@caiway.nl
mailto:miavanthiel@caiway.nl
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Beste groep 8 leerlingen en ouders 

Jullie zitten in groep 8. Een belangrijk jaar: Jullie gaan de basisschool verlaten en 

kiezen voor ‘hoe nu verder….?’ . Een aantal van jullie heeft vier jaar geleden de 

Eerste Heilige Communie gedaan. Als een vervolg daarop wordt in onze parochie H. 

Franciscus en H. Clara voor jongeren van jullie leeftijd ieder jaar vieringen van het 

H. Vormsel gehouden. Die vormselvieringen hebben ook te maken met ‘zelfstandig’ 

worden, met wat jou inspireert en met ‘kiezen, hoe nu verder…?’ 

De werkgroepen van de verschillende kerken binnen onze parochie zijn begonnen 
met de organisatie van de voorbereidingen en willen graag weten wie er mee gaan 
doen. 
Voor de ouders wordt er een ouderavond georganiseerd en de jongeren komen 
zeven keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we op een vriendelijke 
manier wat het H. Vormsel betekent. Bespreek samen met je ouders of je hier aan 
mee wil doen. 
De parochie vraagt een bijdrage van €50,00. 
Wanneer je mee wil doen, kun je onderstaande strook invullen. 
   Doe dit voor 1 november! 
Via e-mail aanmelden kan ook: javanoosteren@hetnet.nl. 
De uitnodiging voor de ouderavond en een inschrijfformulier ontvangt u later thuis. 
De vormselviering zelf vindt op 19 mei plaats. Noteer het alvast in uw agenda! 
 
Vriendelijke groeten namens de vormselwerkgroepen en het pastorale team. 
 
Contactpersoon Horssen: Lenie v Oosteren , Mr Muldersstraat 24,   

 
Naam:___________________________________________jongen/meisje 
 
Adres:__________________________________postcode:______________ 
 
e-mailadres:___________________________________________________ 
 
wil graag meedoen met de voorbereiding op het vormsel 
in de parochie H. Franciscus en H. Clara 

 

 

Contactpersoon: 

Horssen 

Lenie v. Oosteren 

0487-542182 

 

mailto:javanoosteren@hetnet.nl
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Met trots openen wij de 
deuren op het nieuwe adres  
en dat willen we vieren 
met een hapje en drankje op…      
                   

Zondag  
5 november                      
                      

opening om 10.00 uur  
en aansluitend  
open huis tot 13.00 uur            
              

Molenweg 24a 
6617 BD Bergharen 
 
Clown fleur is er ook en de kinderen  
kunnen geschminkt worden! 
 

iedereen is welkom 
 

Tot dan! 
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Beste, trouwe en ontrouwe Kleplezers, 

Zelfs als u De Klep meestal ongelezen weggooit, nu even opletten! 

De jaarlijkse kosten voor het maken van De Klep, zoals huur, papier, toner en 

afschrijving van machines bedragen ruim € 10.000. Ongeveer de helft daarvan 

wordt gedekt door inkomsten uit advertenties. Daarom vragen we voor dekking 

van de rest elk jaar een vrijwillige bijdrage van €5 tot €15 per adres.  Als alle 525 

bezorgadressen dit zouden doen, komen we daarmee uit. Helaas blijkt al enige 

jaren dat ondanks herhaalde oproepen, van slechts ongeveer 150 adressen een 

bijdrage komt. Daarom hebben we maatregelen genomen om de kosten te 

verlagen. 

Zoals u hebt kunnen merken aan een veel betere afdrukkwaliteit, zijn we 

overgestapt op andere printers. In plaats van leasen hebben we gekozen voor 

eigen aanschaf uit onze reserve die we na 46 jaargangen hadden opgebouwd. 

Dat geeft al een verlaging van de jaarlijkse kosten. 

Na een grondige technische en inhoudelijke voorbereiding door een speciale 

werkgroep onder het bestuur van De Klep is er nu een website Horssen.nu tot 

stand gekomen. Daarop is naast diverse nuttige en leuke informatie over 

verenigingen en bedrijven ook De Klep volledig in digitale vorm te vinden.  De 

voordelen daarvan zijn groot. Veel lagere kosten, kleur en betere kwaliteit van 

foto’s, een archief met zoekfunctie en vanaf mobiel of PC altijd en overal in te 

zien. 

Steeds meer verenigingen weten Horssen.nu te vinden en plaatsen daar hun 

nieuws en hun leukste foto’s. Ook voor incidentele berichten of leuke stukjes van 

elke inwoner van Horssen staat er een speciale redactie klaar om stukjes 

eventueel wat bij te schaven, vorm te geven en te plaatsen. Wij verwachten dan 

ook dat geleidelijk aan meer mensen er voor gaan kiezen om De Klep via 

Horssen.nu te lezen. Dat juichen wij toe want daarmee zullen de kosten (papier 

en toner) eveneens dalen.  

Omdat veel ouderen in ons dorp niet zo gewend zijn aan digitale media, zullen 

we, zolang we op voldoende vrijwilligers voor al het werk kunnen blijven rekenen, 

het gedrukte boekje voorlopig nog blijven maken. Via het stickertje met het Klep-

logo op de brievenbus kunt u aangeven dat u ondanks Horssen.nu toch liever het 

gedrukte boekje in de brievenbus wilt blijven ontvangen. Heel eenvoudig: Geen 

stickertje  geen Klep.  Is het stickertje verbleekt of verregend?  Rini Verwaaien 

weet precies hoe het zit en heeft ook nieuwe watervaste stickers voor u 

beschikbaar. Wilt u overstappen op digitaal?  Verwijder de sticker en laat het Rini 

even weten.  

Ook op adressen die geen vrijwillige bijdrage hebben geleverd, maar wel een 

sticker hebben, willen we De Klep nog blijven bezorgen. Dat klinkt gek, maar 



9 
 

zolang dat aantal niet te groot is en we financieel rond kunnen komen, willen we 

die service bieden. Dat aantal is nu veel te groot. Als dat niet verbetert, zullen we 

gedwongen zijn alleen nog tegen vergoeding van de kosten een gedrukte Klep te 

bezorgen. Zo ver is het nog niet, en of het zo ver komt, ligt geheel aan u.   

Wij hopen dat we dit jaar, tenminste van alle adressen die we bezorgen, een 

vrijwillige bijdrage naar draagkracht zullen ontvangen. Via een overschrijving naar 

de bank of de ingesloten enveloppe kunt u uw bijdrage bezorgen. Daarvoor bij 

voorbaat onze hartelijke dank. 

 

Namens Bestuur van Stichting Dorpskrant De Klep 
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Informatie Dorpslijst Horssen  
 

Begroting gemeente Druten 2018 
Jaarlijks in oktober presenteert de gemeente 
haar begroting voor het komende jaar met een vooruitzicht op de 
navolgende jaren. Het lastige hierbij is dat het financieel overzicht van 
2017 nog niet beschikbaar is. Dit betekent dat wordt vergeleken met de 
jaarrekening van 2016 (werkelijk) en de begroting (raming) van 2017.  
 

Tabel 1: algemene gegevens van de gemeente Druten 

 
 

Het saldo van baten en lasten vormt het resultaat van de begroting. Na 
een correctie als gevolg van de mutaties van de reserves volgt het 
resultaat van begroting. Doordat inmiddels bekend is dat de bijdrage 
van de rijksoverheid hoger is dan van tevoren ingeschat, is het resultaat 
naar verwachting nog gunstiger. 
 

Tabel 2: Overzicht van de te verwachten baten en lasten van de gemeente Druten (2018-2021) 
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Hoe verhoudt de financiële positie van de gemeente Druten zich tot 
andere gemeenten in Gelderland? De provincie Gelderland maakt 
jaarlijks een inschatting van de financiële positie van de Gelderse 
gemeenten. Men doet dit op basis van een aantal kengetallen. 
Daarbij kan categorie A als minst en categorie C als meest risicovol 
worden bestempeld. In onderstaand overzicht zijn de kengetallen en 
categorieën voor Druten inzichtelijk gemaakt. 
 

Tabel 3 Financiële kengetallen gemeente Druten over 2017 

 
De “Netto schuldquote” en “Solvabiliteit” vormens voor Druten een 
aanzienlijk risico. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat Druten 
veel geld leent. Op het gebied van “Structurele exploitatieruimte”, 
“Grondexploitatie” zit Druten in de minst risicovolle categorie. Om de 
solvabiliteit (verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen 
vermogen) te verbeteren wordt de komende jaren 1,2 miljoen Euro in 
de algemene reserve gestort. 
 

Enquête woongenot Horssen 
Dorpslijst Horssen heeft een enquête uitgeschreven 
die input kan geven voor haar verkiezingsprogramma. 
Vorige Klep heb ik opgeroepen om de enquête in te 
vullen via de QR-code of via de link op het 
dorpsportaal: www.horssen.nu onder rubriek “nieuws”. 
Wilt u hem liever op papier, mail of bel mij dan even. Inmiddels hebben 
15 Horssenaren hun menig gegeven. De resultaten hiervan zal ik de 
volgende edities van de Klep bespreken. 
Ik wil alvast een tipje van de sluier oplichten: alle respondenten wonen 
met plezier in Horssen. Argumenten zijn: “lekker rustig wonen”, “fijne 
woonomgeving met veel vrijheid” en “rustig en schone buurt” 
Toch wordt het woongenot van een enkeling verstoort door het “te hard 
rijdende vrachtverkeer dat over de drempels in de Bredestraat dendert”. 
 
Gérard de Wildt (06-36258297 of g.dewildt15a@gmail.com ) 

http://www.horssen.nu/
mailto:g.dewildt15a@gmail.com
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Hulp gevraagd voor Verkiezing Dorpshuis van het jaar 

 

De strijd om de titel dorpshuis van het jaar 2017 is losgebarsten! 

Zoals jullie waarschijnlijk weten is dorpshuis de Horst genomineerd voor deze 

titel. We binden de strijd aan met 5 andere dorpshuizen en natuurlijk willen 

we winnen! 

  

Vanaf dinsdag 24 oktober is op TV Gelderland wekelijks te volgen hoe Lia ons 

dorpshuis vertegenwoordigt. 

  

Een vakjury zal de dorpshuizen 

beoordelen op een aantal 

punten. Het plan voor het 

prijzengeld is daarbij een 

belangrijk aspect. Mocht de Horst 

de titel winnen, dan ontvangen 

we namelijk € 3.000,- om een 

activiteit te organiseren voor de 

inwoners van het dorp. Daarbij dienen we ervoor te zorgen dat de sociale 

samenhang gewaarborgd wordt. Het moet dus een gezamenlijke activiteit van 

de mensen uit het dorp worden. 

 

Willen jullie helpen met het bedenken van een passende activiteit? 

Goede ideeën zijn van harte welkom en kunnen tot uiterlijk  

31 oktober worden gestuurd naar info@dehorstinhorssen.nl  

  

 

mailto:info@dehorstinhorssen.nl
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Naast de vakjury tellen ook de punten van het publiek mee; via de website 

www.dorpshuisvanhetjaar.nl  kan er straks gestemd worden. 

We rekenen op jullie steun en hopen op heel veel stemmen! 

 

Bestuur dorpshuis de Horst 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dorpshuisvanhetjaar.nl/
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    Horssen   
    Activiteiten- en Festiviteiten  

              Kalender 2017 
 

 

 

 

Oktober 

28 Ophalen oud papier 

 

     November 

7 Open eettafel 

11 Pronkzitting 

12 Jeugdpronkzitting 

6 t/m 11 Collecteweek Alzheimer 

21 Open eettafel 

20 t/m 25 Collecteweek MS  

25 Ophalen oud papier 

26 Intocht Sint in Horssen 

 
     December 

5 en 12  Uitzending verkiezing dorpshuis van het jaar 

30 Ophalen oud papier 
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Bekeken in drie weken: 
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Oorlog; 

Het lijkt wel oorlog in het land van Maas en Waal. Onze boeren en 

fruittelers hebben zwaar te lijden onder een nieuw soort van terrorisme. 

Landelijke dagbladen en zelfs het NOS journaal besteedden aandacht 

aan alle vernielingen welke er al geruime tijd werden en worden 

aangericht. Moesten eerst de fruitbomen het ontgelden, daarna werd de 

maisoogst met spijkers en stalen buizen verstoord en nu worden de kuilen 

waar de gewassen liggen opgeslagen, vernield en open gesneden. 

Of de oorzaak hiervan ligt in een geschil met jagers is nog maar de vraag 

maar wat het ook mag zijn; dit kan nooit de manier zijn om je gelijk of je 

zin te krijgen. 

 

Extra P- plaatsen; 

Onze huisartsen hebben het maar druk. Er is voortaan zoveel aanloop dat 

de parkeergelegenheid bij de praktijk is uitgebreid. 

Of we nu meer met de auto komen of de toenemende vergrijzing in ons 

dorp; deze ingreep leek noodzakelijk. 

 

Herfstvakantie; 

De herfstvakantie is een soort van nazomer vakantie geworden. Onze 

Horssense schooljeugd kon de zwembroek weer aantrekken en het water 

als verkoeling opzoeken. Met temperaturen ver boven de 20 graden was 

het een aangename week. 

Bij het schrijven van deze rubriek is het echter weer herfst en halen we 

amper de helft van de eerder genoemde temperatuur.  

 

Populieren; 

In het buitengebied van Horssen is men begonnen met het kappen van de 

inmiddels oude populieren. De Altforstse- 

straat, de Middenweg en de Mekkersteeg krijgen voorlopig een heel ander 

aanzicht. 

Oranje; 

Ondanks overwinningen tegen Bulgarije en Zweden kwam het Nederlands 

elftal goals te kort om nog kans te maken zich te kwalificeren voor het WK 

in Rusland volgend jaar. 
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Al eerder gaf ik aan dat dit Oranje daar niks te zoeken heeft. Nu ik hoorde 

dat Poetin de boeven Blatter en ook Platini heeft uitgenodigd ben ik 

helemaal blij dat we daar de boel niet hoeven op te leuken met de kleur 

oranje. 

 

Spanje; 

In Catalonië lijkt de ‘pleuris’ uitgebroken. De meningen tussen Barcelona 

en Madrid lopen zover uiteen dat een kleine burgeroorlog in dat land nabij 

is. De regio wil zich afscheiden van Spanje en de kleine meerderheid van 

die bevolking lijkt dat puur om emotionele redenen te willen. Als je 

nadenkt hoe Catalonië buiten Spanje en de EU verder zou moeten dan 

rijst hierbij toch de enorme vraag of dit wel zo verstandig is. 

 

Kabinet; 

Nog voordat er een nieuwe ministersploeg op het bordes staat, moest ook 

VVD minister Hennis opstappen. Naar aanleiding van het zogenaamde 

Mali-rapport is zij hiermee de 5e VVD minister die het veld moest ruimen. 

Ondertussen heeft Mark Rutte zijn team III klaar staan om een volgende 

klus te klaren.  

  

Nog even dit; 

In mijn vorige bijdrage schreef ik over de opknapbeurt van de 

Neersteindsestraat. Inmiddels zijn ze begonnen deze belangrijke 

toegangsweg naar ons dorp op te knappen. Met de genoemde zwerfkeien 

heb ik kennelijk tegen een paar schenen geschopt en natuurlijk snap ik 

die bewoners daar wel, dat zij hun berm willen beschermen tegen al dat 

vrachtverkeer. Maar als fietser of bromfietser in het donker met je hoofd 

tegen zo’n blok beton vallen is toch echt niet prettig.  

Klepperman.   
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Tel  0487 560629 
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Gemaakt voor de Vergankelijkheid  

Nee, ik heb het niet over het verwelken van een bos rozen in een vaas, maar over 

iets wat ons allemaal vroeg of laat overkomt: dood gaan. Ik weet dat het een 

gevoelig onderwerp is, waar veel mensen liever niet over praten.  Sommigen gaan 

nog een stapje verder en ontkennen zelfs dat we doodgaan. Zij menen dat het 

slechts de overgang is van het aardse naar het hemelse bestaan. Een reis van het 

vergankelijke naar het eeuwige. Die gedachte is overigens al eeuwen oud. De 

alleroudste aanwijzingen daarvoor in de vorm van gebruiksvoorwerpen die in het 

graf  werden meegegeven aan de overledenen dateren al van 50.000 jaar geleden. 

De oude Egyptenaren meenden ruim 5000 jaar geleden ook dat hun koningen 

onsterfelijk waren. De gebalsemde lichamen werden beschouwd als het huis van 

de ziel en moesten een regelmatige terugkeer van de ziel mogelijk maken tijdens 

een reis door het land van de doden, waar de God Osiris heerste. Aan het eind van 

de reis in de hal van de twee waarheden werd door de God Anubis het hart van de 

dode op een weegschaal gewogen met een veer als tegenwicht. 

  

Als het hart even 

zwaar was als de 

veer, mocht de dode 

door naar de 

poorten van Yaru, 

het hiernamaals. Als 

het hart zwaarder 

was, sloeg de 

weegschaal door en kon het monster Ammit bij het hart en zij at het op. Een ander 

monster at het huis van de ziel op en de ziel alleen moest eeuwig over de aarde 

zwerven. 

Ook in andere religies is het besef van een hiernamaals vrijwel onlosmakelijk 

verbonden met een soort eindoordeel. In het Hindoeïsme is het lichaam weliswaar 

vergankelijk maar daarom keert de ziel terug in een ander leven. Dit idee komt ook 

terug in het Boeddhisme dat ca 2500 jaar geleden uit het Hindoeïsme is 

voortgekomen. Het cremeren en uitstrooien van de as in zee zou de snelste manier 

zijn voor de ziel om in een ander levend wezen terug te keren. Dat hoeft geen mens 

te zijn maar kan ook een plant of een dier zijn. De beoordeling over het geleden 

leven en de verrichte goede daden bepalen dan of de ziel naar een wezen van een 

hogere of lagere rangorde terugkeert. 

In orthodox Joodse kringen gelooft men in de wederopstanding in vlees en bloed. 

Waarschijnlijk berust het idee op al te letterlijke interpretaties van zeer oude teksten 

die als metaforen bedoeld waren. Wellicht was de wens om voort te leven ook de 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Yaru&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ammit
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vader van die gedachte. Ook in de middeleeuwse christelijke opvattingen speelde 

het laatste oordeel door Petrus aan de hemelpoort een belangrijke rol. Een slechte 

beoordeling gaf geen toegang en zou tot de hel leiden. Een goede beoordeling kon 

ook afgekocht worden met geld of goede daden. Dit idee is door menig kerkelijk 

gezag misbruikt om mensen in het gareel te houden of hen te laten meewerken aan 

de bouw van tempels en kathedralen. 

Moderne katholieke of protestantse gelovigen hechten minder aan hel en duivel en 

ook het idee van een lichamelijke wederopstanding wordt nog nauwelijks 

aangehangen.  In de huidige Islam zijn hel en hemel echter nog steeds belangrijke 

sleutelbegrippen. Alleen een volledige overgave aan Allah en het volgen van de 

Islamitische geboden biedt toegang tot het hemelse paradijs. Daarmee wordt een 

ongekende macht over mensen uitgeoefend. De strijders van IS rekenen op een 

ontvangst door 72 maagden en engelen die zoete rijstpap op gouden lepeltjes 

serveren. 

Hoewel er vrijwel altijd een soort symboliek van een reis naar een andere wereld 

bestaat, variëren de vele culturele tradities rondom begraven en cremeren enorm. 

Een door doodgravers begeleide begrafenisstoet ergens in de bijbelbelt op de 

Veluwe steekt zwart en somber af bij de vrolijke optocht met dans, muziek en witte 

kleding in Suriname.  

De dans met 

onverwachte sprongen 

is bedoeld om kwade 

geesten te misleiden 

zodat die niet meegaan 

in de urn. In Arabische 

en Joodse culturen gaat 

de begrafenisstoet 

vergezeld van uitbundig  

huilende vrouwen en 

merkwaardige lalalala geluiden en talloze mannen die zich om de kist verdringen 

om die nog even te kunnen aanraken. Vele duizenden jaren na de Egyptische 

koningen, hebben Europese volken hun koningen bijgezet in sarcofagen van 

marmer en goud en ook alle leden van ons koningshuis Oranje Nassau liggen in 

Delft in een grafkelder die wordt afgesloten met een steen waarop in het latijn 

staat geschreven: ‘Hier verwacht Willem I, de Vader des Vaderlands, de 

wederopstanding'. 

In ons land overheerst tegenwoordig bij gewone mensen de nuchterheid. Begraven 

wordt steeds minder en crematie is normaal geworden. De entourage in de aula’s 

van een crematorium is echter vaak kil en zakelijk. Zeker als we dat vergelijken met 
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de zangkoren, de kaarsen, de gebeden en de kwast met wijwater in de RK kerk. 

Toch is er ook bij niet religieuze mensen nog wel behoefte aan eigentijdse rituelen 

en symboliek en er is een nieuwe trend ontstaan naar het natuurbegraven. Terug 

naar de natuur strookt met de tekst uit Genesis “Uit stof zijt gij gekomen en tot stof 

zult gij wederkeren.”  Die acceptatie van de vergankelijkheid strookt echter weer 

niet met een zware eikenhouten kist in de grond en ook niet met een urn met as op 

de vensterbank. In bepaalde gebieden is het toegestaan om de as uit te strooien 

en ook is er een trend om de urn in te graven op een mooie plek ergens in een bos. 

Daar kunnen de nabestaanden zo vaak ze willen naar toe om in gedachten even 

bij de overleden medemens te zijn. Dat kan overigens niet in de Horssense 

Heerlijkheid, daar wilde de gemeente Druten geen vergunning voor verlenen, maar 

elders gebeurt dit volop zoals in het Nationaal Park Hoge Veluwe..  

 

Een speciale manier die 

de vergankelijkheid 

onderstreept is de 

rieten grafmand. Dat 

heeft iets persoonlijks 

omdat de mand naar 

eigen idee vorm 

gegeven kan worden. Onze eigenste rietdekker Jozef Wiegers maakt ze op 

bestelling variërend van een fraaie grafmand tot eenvoudige draagbaar van 

wilgentenen. De landelijke vereniging van crematoria stelt wel bepaalde eisen, 

maar die zijn goed te verwezenlijken. Jozef heeft al verschillende modellen 

geleverd waarbij het wilgenhout verschillend gekleurd kan zijn. Hij doet het niet 

om rijk van te worden maar omdat vlechten zijn hobby is en dit een mooie 

toepassing is die past bij zijn opvatting over de vergankelijkheid van het leven. Hij 

doet geen spoedbestellingen, maar als u ruim van tevoren eens naar de manden 

wilt komen kijken om iets af te praten bent U van harte welkom. 
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Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften. De organisatie zoekt om 

die reden nog dringend naar enthousiaste collectanten in Horsssen voor de collecteweek 

van 6 tot en met 11  november aanstaande. 

 

Alzheimer Nederland werkt al meer dan dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor 

mensen met dementie – waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - 

en hun omgeving. Door hulp en informatie te bieden en op te komen voor hun belangen. 

Met 48 regionale afdelingen en ruim 230 Alzheimer Cafés en Alzheimer Trefpunten heeft 

Alzheimer Nederland een landelijk netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert 

Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar behandeling, preventie en 

genezing van dementie.  

 

Waarom collecteren? 

Dag in dag uit worstelen honderdduizenden mensen in Nederland met de gevolgen van dementie. 

Als patiënt of als naaste. Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Eén op 

de vijf mensen wordt door de ziekte getroffen. Alzheimer is daarmee hard op weg de grootste en 

meest kostbare ziekte te worden in Nederland.  

Alzheimer is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest.  

Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint 

met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood. Alzheimer is niet te 

stoppen. Nog niet. Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om Alzheimer 

te kunnen overwinnen. Daarvoor is veel geld nodig. Met een paar uur tijd kunnen 

geïnteresseerden zich als collectant inzetten tijdens de collecteweek van 6  tot en met 11 

november 2017.  Aanmelden kan bij: Elly Basten tel. 0620494397 of via www.alzheimer-

nederland.nl/collecte of 033-3032661.  

   

Alzheimer Nederland zoekt collectanten 
voor collecteweek van 6-11 november 
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Collecteweek 

6 t/m 11 november  
 

 

 

 

 

 

Collecteweek Alzheimer Nederland  

6 t/m 11 november 
 

In de week van 6 tot en met 11 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In 

Horssen gaan zo’n 15 collectanten de straat op om geld in te zamelen. 

 

Altijd aandacht voor Alzheimer 
Vorig jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Van de Alzheimersokken, 

onze nationale campagne met de VriendenLoterij tot het nieuwe dementiebeleid van ons kabinet. Er 

zijn grote stappen gezet in het beter bespreekbaar maken van de ziekte en de zorg voor mensen met 

dementie. 

 

Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft ons de kans om aan een groter publiek te 

vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En we hebben de steun van de 

Nederlandse bevolking hard nodig. 

 

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan 

een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin 

mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en 

waarin we steeds dementievriendelijker worden. 

 

De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo 

hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden. 

 

Alzheimer Nederland is ontzettend trots op iedereen die ons bijstaat. Iedere stap die wordt gezet, 

helpt ons verder in de goede richting. Mocht u ons willen ondersteunen, bedenk dan dat we blij zijn 

met iedere vorm van hulp. 
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Zondag 26 nov. 11.30 u.dorpshuis versieren!   

 

We willen zondag 26 november Sint en zijn Pieten 

natuurlijk ontvangen in een mooi versierde zaal!! 

 

Wie komt ons op die zondag vanaf 11.30 u. even 

helpen met het klaarzetten van alle stoelen, èn het  

versieren van de 2 zalen.  

Voor het sjouwen van banken zijn stèrke mannen 

héél welkom 

 

Vele handen maken licht werk!!!!!!! 

 

Als je komt, stuur even een mailtje naar Hans Grandjean  

hansgrandjean@live.nl  (graag het tel-nr erbij vermelden)  

 

En a.u.b. géén kinderen meebrengen!!!! 

Super bedankt!!   Gr. Het Sintcom. 

 

 

 

 

 

 

Collecte voor de Sint……..deze week!!!!! 

 

Was U niet thuis toen ze de envelop kwamen ophalen??? 

U mag deze envelop nog altijd inleveren bij: 

 

Hans Grandjean  de Bogerd 4      

Dorianne de Heus de Polenkamp 52 

Mia van Thiel  Burg.Bouwensweg 14  

 
We kunnen de inhoud heel goed gebruiken voor het Sintfeest!!!  

     
  

mailto:dorianne@hotmail.nl
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Wat is wijsheid 
 
“Hallo Broer!” 
Over de parkeerplaats klinkt mijn naam. Mijn bezoek is wel 
aangekondigd, maar dat de ontvangst zo persoonlijk zal zijn, heb ik niet 
verwacht. 
De laatste kilometers heb ik verlangend uitgekeken naar die twee 
torentjes die boven het bosschage uitsteken. Het gaat niet meer van 
een leien dakje, hoewel dit stuk langs de Hertogswetering een prachtig 
natuurgebied is. 
 
Ik word wegwijs gemaakt in het gebouw. Er is een lange centrale gang. 
Aan het ene einde ligt de kapel, aan het andere einde de refter. Midden 
in de gang is linksom de trap naar boven. Daar aangekomen weer naar 
rechts. Op het einde het kamertje links is mijn verblijf voor de komende 
nacht. Schuin er tegenover is de toilet waar ik gebruik van kan maken. 
Ik ga op het onopgemaakte bed liggen. Dat mag ik straks zelf nog doen. 
Alles ligt al netjes klaar op de leunstoel: katoenen lakens, wollen 
dekens, als vanouds. Ik doe mijn wandelschoenen uit om mijn voeten 
wat meer vrijheid te gunnen. Over een half uurtje is het gebed. Ik moet 
zorgen niet in slaap te vallen.  
 
Tegen zes uur gaat de bel. Stram loop ik de trap af naar de kapel. Ik 
ben verbaasd als ik daar maar twee andere mensen aantref: een man 
en een vrouw. Voor het gemak noem ik hen Johannes en Theresa. Na 
een kort woord van welkom aan de “pelgrim”, bidden we samen psalm 
35. Dit is op rijm. Johannes leest twee regels voor, Theresa en ik de 
volgende twee. De woorden worden overdacht uitgesproken. Daarna is 
er een kwartier voor zelfoverdenking. Johannes zit dit kwartier met 
rechte rug op de harde bank. Theresa staat al die tijd onbeweeglijk 
kaarsrecht. De gebedsdienst wordt samen afgesloten met het Onze 
Vader. Johannes blaast de kaarsen uit en gaat ons voor naar de refter. 
Daar staat de door Theresa bereide maaltijd al klaar. Alleen de hartige 
taart moet nog uit de oven worden gehaald. Het is een vegetarische 
maaltijd. Dat kan ook niet anders: Sint Franciscus van Assisi was een 
dierenvriend. Dus vlees is voor deze orde uit den boze. Alles komt uit 
eigen tuin, wordt trots vermeld.  
We praten over koetjes en kalfjes. Na het eten zal ik de afwas mee 
doen. Er is geen vaatwasser. Johannes is de oppervaatwasser. Voor ik 
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naar boven ga, geeft hij aan dat er om half tien een glaasje wordt 
gedronken. Dus als ik zin heb…  
Om half elf schiet ik wakker: de borrel gemist. 
 
De volgende ochtend, vrijdag de dertiende trouwens, hetzelfde ritme. 
Om half acht gebed, om acht uur ontbijt. Vanmorgen zijn we met zijn 
vieren. Psalm negen wordt uitgesproken. Later tijdens het ontbijt vraag 
ik of zo’n tekst over het ware geloof, over vijandschap en verdoemenis 
moeiteloos kan worden gebeden. Nee, niet zonder meer, maar wel in 
de historische context van toen. We spreken over verbanden tussen het 
christelijke geloof en de islam.  
De nieuwe tafelgenoot vertelt over een project waar hij mee bezig is. 
Op elk kruispunt met verkeerslichten in Grave hangt op de paal een 
strookje metaal met daarop in braille de straatnaam. We filosoferen 
verder hoe lang het zal duren tot blinden en slechtzienden de weg 
kunnen vinden via gesproken gsm. 
 
Ik geniet onder een beginnend zonnetje van de prachtige tuin en neem 
daarna afscheid. Theresa laat me uit. Buiten gaan de loodgieters verder 
met het onderhoud aan de dakgoten. Daar sta ik dan met mijn rugzak: 
een ervaring en een wijsheid rijker:  
je moet soms iets loslaten om het niet te verliezen! 
 
Ik loop de parkeerplaats over en maak een paar foto’s van het klooster 
Emmaüs van de Kapucijnen in Grave/Velp. Ik volg de dijk langs de 
Maas: Overlangel, Keent, Neerloon, Ravestein. De brug over naar 
Niftrik. Langs Wijchen, Leur, Hernen en Bergharen weer naar huis. 
 
Vijf dagen lopen om de “Walk of Wisdom” af te leggen. Tussen Horssen 
en Kranenburg, Deest en Overlangel liggen gevarieerde landschappen. 
Je kunt er in stilte wandelen. 
Honderdzesendertig kilometer om bijzondere mensen te ontmoeten en 
jezelf. 
Morgen starten op de vijfsprong! Doen! 
 
Onzenbroer 
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  Seniorenvereniging Horssen 

 

 Informatiemiddag Bijna Thuis Huis Druten 

 Extra ledenvergadering 

 Bingo  
Op woensdag 15 november organiseert de Seniorenvereniging een 

overvolle activiteitenmiddag: 

-14.00 uur Informatie BTH Druten 

-15.00 uur  Pauze  

-15.15 uur Korte ledenvergadering 

-15.30 uur Bingo 

-16.30 uur  Afsluiting 

Plaats:  Dorpshuis De Horst 

Tijd:   14.00-16.30 uur 

Toegang:  Gratis 

Bestemd voor: Alle leden en verdere belangstellenden!!!!! 

 

 Open Eettafel 
Telefonisch aanmelden bij: 
-Dori v.d. Zandt  tel. 541858 -Annie v. Kuijk tel. 542004      

Open eettafel Aanmelddatum 

7 november 31 oktober 

21 november 14 november 
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Hoewel ’t mooie weer van de afgelopen dagen nog geen gedachtes over 

onstuimige herfsten in gang zet, is het toch wel half Oktober. Ofwel, coming out 

time. Niet voor allerlei gender neutrale Maas en Walers, maar coming out time 

voor De Streuper: het nieuwe carnavalsseizoen is nakende! 

En…., hij is niet gevaarlijk beste mensen. Daar waar de jager op het moment in 

Maas en Waal toch wat argwanend wordt aangekeken, is de Horssense Streuper 

(ondanks een naam die wetsongehoorzaamheid herbergt) een onschuldig geval. 

Een goedwillende feestvierder, bewaker van het carnavalsgoed. 

En welke boodschap brengt deze naar buiten getreden Streuper dan?: 

Zaterdag 11 november aanstaande 

 ofwel exact op 11-11 vindt de Horssense Streuperszitting weer plaats. Dé avond 

om een nieuw seizoen af te trappen. De oplettende dorpsgenoot heeft al volop 

activiteiten kunnen waarnemen die straks leiden tot een avond stampvol top-

optredens, daarnaast natuurlijk de verkiezing van De Grootste Streuper, en of dat 

nog niet genoeg is hebben de Streupers ook nog een top dweilorkest binnen weten 

te halen. 

En niet in het minst, we nemen gepast afscheid van Prins Ronny, gevolgd door de 

onthulling van een   nieuwe prins of prinses! 

Zondag 12 november 

treedt ook Prinses Sophie terug als jeugdprinses. Wie zal haar gaan opvolgen? Ook 

hier verwachten we een middag vol spektakel, optredens en spanning, en hopen 

we op net zo’n leuke prinses of prins als Sophie was 

Al met al reden genoeg om de gang naar ons Streupershol te maken!  

De Streupers hebben er zin in en “zien oe gèr komme”, tot dan!! 
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Pedicure-salon  Henriëtte  Vissers 
 
Voor de professionele voetverzorging : 

 
Voetverzorging diabetici 
Voetverzorging reumapatiënten 
Oncologisch voetzorg verlener 
Kwaliteits Register Pedicure 
 
 

Bikkeldam 9 
6631 BL  Horssen 
Telefoon: 0487 - 54 18 34 
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Heineken 0.0 

nu 

1+1 

gratis. 
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Cursus Spaans. 

Engels Converseren. 

Hebt U altijd al Spaans willen leren, dan is er nu de mogelijkheid 

om deel te nemen aan ’n nieuwe beginnerscursus, die binnenkort 

start op maandagavond in Dorpshuis “de Horst “ in Horssen. 

Je leert o.a hoe je met iemand kennis maakt, iets bestelt op ’n terras, 

de weg vraagt  etc. 

De lessen worden afgewisseld met Spaanse spelletjes. Hiermee leer 

je spreken in het Spaans en dit zorgt tevens voor erg leuke, 

gezellige en leerzame Spaanse lessen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ans v. Tongeren 

tel. 06-3303353  

U kunt zich aanmelden door het contact formulier in te vullen op 

onze website www.hetriem.nl 

Ook kan men zich nog aanmelden voor de cursus Engels 

Converseren, die waarschijnlijk in januari op donderdag wordt 

gestart. 
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                   Aannemersbedrijf Litjens

                                                                        Haselcamp 17 
                             6631 BV Horssen

                                 0487-540036 / 06-49921834

● Nieuwbouw ● Onderhoud ● Renovatie ● Verbouw

● Tevens voor verkoop van hout en plaatmateriaal.

 



43 
 

 

Langs deze weg wil ik Jozef Verbruggen en Gerrit Kistemaker en team van het reisbureau 

Untamed Travelling van harte bedanken. 

Begin dit jaar had ik een 10-daagse reis voor 2 personen naar Maleisië gewonnen. Het was een 

echte droomreis, tot in de puntjes verzorgd. We hadden continu een privé gids en privé 

chauffeur mee. De hotels waren super-de-luxe te noemen. De vliegreis ging via Hongkong naar 

Kuala Lumpur, daarna met een minibus naar Malakka, een historische kuststad, waar zowel de 

Portugezen, Engelsen als Nederlanders hebben huisgehouden en dat is terug te vinden in de 

verschillende bouwstijlen. De stad is een smeltkroes van culturen. 

Na 2 nachten gingen we terug naar Kuala Lumpur om naar Sabah (Borneo) te vliegen. We 

landden in Sandakan. Alwaar een opvangcentrum voor Orang Oetans en beren is.  

Na op een schitterende locatie geslapen te hebben op het Sepilok Nature Resort zijn we 

opgehaald en gingen we in een snelle boot naar de Wetlands. We kwamen in de Kinabatangan 

Wetlands Resort terecht, midden in het regenwoud. Er bevonden zich hier tien chalets en we 

waren de enige gasten. Meteen hadden we een rivier expeditie. Wat is dat heerlijk, zo in de 

natuur te zijn, dieren spotten en tot jezelf komen. Die avond hebben we een nachtelijke 

wandeling gemaakt, waar we vele kikkers, een slang en een Kancil of mousedeer (dwerghert) 

hebben gezien. 

De dag er op een ochtend-, middag- en avondcruise gemaakt. Dit was voor mij het hoogtepunt 

van de reis. Veel neusapen gezien, die speelden in de bomen. Het alfamannetje heeft de 

grootste neus van de groep en is daarom voor de vrouwtjes het meest aantrekkelijk. Een orang 

oetan in het wild spotten is zeldzaam, ten eerste omdat ze solitair leven en ten tweede omdat 

ze bijna uitgestorven zijn. Door de niet-duurzame houtkap (voor het planten van de oliepalm) en 

branden wordt het leefgebied steeds kleiner. Heel veel ijsvogels gezien. ’s Nachts slapen de 

vogels en je kunt ze van erg dichtbij benaderen en fotograferen. Een zeldzame frogmouth vogel 

gezien. Tevens otters, wild zwijn met jongen en groot hert. Prachtig waren de vuurvliegjes die 

de bomen doen oplichten als een kerstboom, om maar niet te spreken van de heldere hemel 

met de Melkweg boven je hoofd. We leefden onze droom. Helaas moesten we afscheid nemen 

van de Wetlands en door naar Mount Kinabalu. Hier de hele dag regen, de warmwaterbronnen 

gezien en over een touwbrug boven de boomtoppen gelopen. Een overnachting in Kota 

Kinabalu bij Hyatt Regency. 

Tenslotte een vlucht naar het eiland Penang om daar 3 dagen te verblijven. De hoofdstad 

Georgetown staat op de Unesco Wereld Erfgoed lijst en hier verbleven we in het koloniale hotel 

Eastern & Oriental Penang.  Een prachtige stad met veel Chinese invloeden en Klein India 

ingebed in China town. De moskee staat broederlijk naast de Hindoe tempel en de Chinese 

tempel. Heerlijk gegeten bij de lokale food Court. 

Jozef en Gerrit nogmaals bedankt voor deze “memories for a lifetime”. 
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Zang en Vriendschap uit Batenburg bestaat dit jaar 50 jaar. 
Zij vieren dit met een feestelijk jubileum concert op: 

                                  5 november 
De Schakel, 
Pius XII-straat 85, 
Wijchen. 
Toegang 10 Euro. 

AANVANG 15.30 UUR. 
 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die 
voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen 
hiervoor  15 november terecht op het spreekuur in Wijkcentrum De 
Doorkijk, Langstuk 2. Schikt de datum u niet dan zijn er andere 
mogelijkheden in de regio .  

Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar 
met rijbewijs C/D/E is het € 45,00.   

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het 

landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:      
088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.  

Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen 
Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het 
CBR. De Eigen Verklaring is echter ook verkrijgbaar bij Regelzorg en 
kost € 41,00.   De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring 
door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen.  Geadviseerd wordt 
om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.   
 

http://www.regelzorg.nl/
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De salon in Horssen waar u terecht kunt voor: 

   

  □ alle kappersbehandelingen 

  □ haarverlenging  

  □ haarvolume  

  □ one-on-one wimper-extensions 

  □ 3-D wimperextensions ( Russian Volume) 

  □ spraytan 

 

Bel voor het maken van een afspraak 06-29 132 197 

Zelksestraat 3, 6631 KE Horssen 

   MirandavandenBroek.nl 

    info@mirandavandenbroek.nl   
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Coen van Buuren. 

 

Overleden op 05-10-2017 in het verpleeghuis St- Elisabeth in Ben- Leeuwen. 

Geboren op 27-01 1929 in Batenburg en getrouwd met Annie Grandjean uit 

Horssen. (Annie is overleden op 10-04-2014) 

Zij hebben een tijdje gewoond op de Rijdt in het huis van Leo Bernts. 

Na een aantal jaren in Nijmegen te hebben gewoond, zijn ze weer 

teruggekeerd naar Horssen. 

Hier hebben ze mooie jaren gehad.  

Muziek was zijn lust en leven. Hierbij een mooie foto van het bejaardenkoor 

met Coen als dirigent. 

 

Namens de kinderen bedankt voor Uw belangstelling tijdens het verblijf van 

Coen en Annie in het verpleeghuis.   
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Maak je sterk tegen MS  

MS Collecteweek 20 t/m 25 november  

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de 
landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek 
naar de ziekte Multiple Sclerose.  

MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben 
meer dan 17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De 
eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e 
levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in 
Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, 
krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.  

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet 
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de 
opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.  

Help MS-patiënten  

Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –groot of 
klein– is welkom! De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan 
de collectebus met het oranje vlinderlogo.  

Collectant gemist?  

Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online om alsnog een donatie te doen. 
Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 
000000 5057) of sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.  

Samen staan we sterker tegen MS!  

Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Meld je aan via de website 
www.mscollecte.nl of bel met het Nationaal MS Fonds op (010) 591 98 39.  

http://www.mscollecte.nl/
http://www.mscollecte.nl/
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Programma de komende 2 weken:

28-okt Boa.jc J010/1- Beun.B J010/3 08.45 uur Altforst

Boa.jc J011/1- Dio J011/4 08.45 uur Altforst

Boa.jc J013/1- Brakkestein J013/4 10.00 uur Altforst

Vict/SCD J08/1- Boa.jc J08/1G 11.00 uur

Boa.jc J012/1- DVOL J012/2 12.00 uur Altforst

Boa.jc J015/1- SVHA J015/1 12.00 uur Altforst

Dodewaard J015/1- Boa.jc J015/2 12.30 uur

Bo/Vict M019/1- Germania M019/1 13.00 uur Afferden

SCP J09/2- Boa.jc J09/1 13.00 uur

Dio J010/3- Boa.jc J010/2 13.45 uur

Boa.jc J017/1- UHC J017/2 14.30 uur Altforst

Boa.jc J019/1- Beun.B J019/2 14.30 uur Altforst

29-okt Aac-Olympia Vr1- Sdoo Vr1 10.30 uur Altforst

Aac-Olympia 2- Niftrik 3 11.00 uur Horssen

UHC 4- Aac-Olympia 4 11.00 uur

Dio 3- Aac-Olympia 3 12.15 uur

Aac-Olympia 1- Aquila 1 14.00 uur Altforst

4-nov Boa.jc J09/1- Leones J09/2 09.00 uur Altforst

Leones J011/2- Boa.jc J011/1G 09.00 uur

Orion J012/2- Boa.jc J012/1G 10.00 uur

Boa.jc J010/2G- Woezik J010/4 11.00 uur Altforst

Beun.B J010/2- Boa.jc J010/1 11.45 uur

Beun.B J013/5- Boa.jc J013/1G 12.15 uur

Nijmegen J019/1- Boa.jc J019/1 12.30 uur

Boa.jc J015/2- Beun,B J015/6 13.00 uur Altforst

Overas.B J015/1- Boa.jc J015/1 13.00 uur

Brakkestein M019/1- Boa./Vict M019/1 15.00 uur

5-nov Aac-Olympia 4- Woezik 10 10.00 uur Horssen

Aac-Olympia 3- Alverna 4 11.00 uur Altforst

Lienden Vr1- Aac-Olympia Vr1 11.00 uur

CHRC 2- Aac-Olympia 2 11.30 uur

DVE/Trajanus 1- Aac-Olympia 1 14.30 uur
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  Toneelgroep VIOS speelt Jon van Eerd’s   

“Kantje boord” 
 

We zijn er trots op dat VIOS als eerste amateur-toneelvereniging de rechten 
heeft weten te bemachtigen van deze door Jon van Eerd geschreven 
komedie. In 2012 is Kantje boord nog genomineerd voor de 
Toneelpublieksprijs. 
VIOS, het kleine toneelclubje uit Boven Leeuwen, heeft met alles wat ze 
heeft, gewerkt aan deze toneeluitvoering. We hopen dan ook dat u zult 
genieten van deze doldwaze vaartocht. 
Harrie Vermeulen wordt als goudeerlijke accountant van een groot 
bedrijf uitgenodigd om een weekeindje mee te varen op het jacht van zijn 
baas. Hij had nooit kunnen bedenken dat hij met de eerste stappen op de 
loopplank, meegesleurd zou worden in een kolderieke achtbaan van intriges 
en verwikkelingen. 
Ongewild wordt hij gedwongen zich in allerlei bochten te wringen om het 
jacht en de gasten drijvende te houden. Harrie moet schipperen tussen een 
ijdele matroos, een flirtende schoonzus en een snibbige gastvrouw met 
moordplannen. Als zijn baas hem dan ook nog met allerlei louche zaakjes 
probeert op te zadelen en overboord wil dumpen, is de boot aan. 
Speeldata:   Zaterdag 28 oktober 
    Zaterdag 4 november 
    Zondag 5 november 
Waar:   D’n Dulper te Boven-Leeuwen 
Reserveren kaartjes:  tel. Hans/Yvon van Oijen: 592707 
    Mail: hansvanoijen@gmail.com 
Auteur:    Jon van Eerd 
 
Regie:    Dayenne van de Geijn 
 

mailto:hansvanoijen@gmail.com


54 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   
       
 
  
 

      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 

Aanstaande 29 oktober zal er in onze boeddhistische tempel, 

Koningstraat 47 in Afferden, een grote jaarlijkse viering worden 

gehouden. Het betreft de viering van Kathina, een viering die in het 

teken staat van vrijgevigheid, saamhorigheid en eenheid.  

Kathina is een belangrijke viering in Theravada-boeddhistische landen zoals 

Thailand, Myanmar en Sri Lanka. Vele boeddhistische tempels vieren na de 

moesson binnen een maand een Kathina-viering. Deze ceremonie kan slechts 

één keer per jaar worden uitgevoerd. De retraite tijdens de moesson (Thais: 

phansa; einde van de zomer–begin van de herfst) is voor boeddhistische 

monniken een belangrijk periode, want deze periode wijden de monniken zich 

aan meer intensieve oefening van meditatie.  

De Kathina-maand valt normaal gesproken in oktober of november, 

afhankelijk van de oude Indiase maankalender. De naam kathina komt van 

een houten installatie die in de tijd van de Boeddha door monniken gebruikt 

werd om pijen van te maken.  In de landen waar het Theravada boeddhisme 

gepraktiseerd wordt is de Kathinaceremonie één van de voornaamste 

religieuze evenementen. Het wordt als een eer beschouwd om de pij aan te 

bieden. 

Tijdens deze viering zal er ruwweg het volgende programma gevolgd worden: 

8.30 u.  Ontvangst 

9.00 u.   Ochtendrecitatie en meditatie 

10.30 u.  Ceremonie van de aalmoezenronde 

11.15 u.   Thaise lunch 

13.00 u.  Processie, meditatie, plechtigheid van de offerande van pijen 

aan de monnikengemeenschap, monnikengemeenschap geeft 

zegening 

14.30 u.   Groepsfoto, einde  van de ceremonie 

U bent van harte welkom om langs te komen en deel te nemen aan enig 

deel van het dagprogramma,  volgens de aangegeven tijden. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de monnikengemeenschap van Wat Phra 

Dhammakaya Netherlands,    Luang phi Sander.  
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De tijd van vlooien en teken is volop aan de gang.  
 
Nieuw bij ons Pestigone;  
 
zelfde werkzame stof als Frontline de helft  

goedkoper. 
 

 

  
 

Dinsdag t/m vrijdag 13.00-19.00 

Zaterdag        09.00-17.00 

Maandag gesloten 

Tel. 541743 

 



57 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pannekoeksestraat 4 

6631 AC Horssen 

Tel: 0487-542607 

Mobiel: 06-51840583 

www.firmabasten-horssen.nl 

info@firmabasten-horssen.nl 
 

 

Plant nodig voor uw terras of tuin? 

Kom eens een kijkje nemen bij de Vlieren! 

 

Ook potterie, deco-artikelen, potgrond, 

kalk, bemesting etc. 

Kijk ook eens op onze website: 

www.devlieren.nl 

 

 Neersteindsestraat 10 * 6631 KD Horssen * tel.: 0487-541344 

Email: vlieren@devlieren.nl * www.devlieren.nl 
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L.R.Roviënna  

 

In september is Margaretha Leendertse nog gestart in 

Kapel-Avezaath. 

Behaalde met Minke in de klasse M2 181.0 & 179.5 

punten. 

 

Op 1 oktober wilden wij de jaarlijkse Club Wedstrijd van Roviënna houden, 

maar het terrein was veel te nat.  

De wedstrijd houden we later. 

Maar s ’avond tijdens de BBQ  hebben we toch even aandacht besteed dat de 

vereniging 40 jaar geleden is opgericht en Henk Theunissen vanaf het eerste 

uur lid is geweest en vele jaren voorzitter van de vereniging  en nog steeds 

betrokken is bij Roviënna. 
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Ook uw stukje in De Klep? 
 

Wilt u ook iets plaatsen in De Klep, mail uw document dan naar 
mailklep@planet.nl. Om het onze redactie wat makkelijker te 
maken, verzoeken wij uw vriendelijk om bij het aanleveren van 
uw pagina rekening te houden met de volgende richtlijnen 
betreffende de opmaak: 
 

- Bestandstype: Word of PDF formaat 
- Pagina indeling: A4 staand 
- Minimale lettergrootte voor koppen: 18pt. 
- Minimale lettergrootte voor tekst: 16pt. 
- Geen kop- en/of voetteksten 

 
Let op: De Klep wordt samengesteld in A4 formaat. Bij het 
afdrukken wordt dit vervolgens verkleind naar A5. Voldoet uw 
document daarom niet aan bovengenoemde eigenschappen, 
dan kan de redactie helaas niet garanderen dat uw pagina of 
advertentie aan uw kwaliteitsverwachtingen tegemoet komt.  
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